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De boodschap van de eenhoorn
Arie van der Stoep

God kent de diepste roerselen van onze ziel. Onze overwinningen en vreugden, maar ook onze

pijn, bijvoorbeeld vanuit het verleden, misslagen, schaamtegevoelens. Hij doet er iets mee, zelfs

wanneer we ze niet altijd tegenover Hem hebben uitgesproken.

Er komt een dag, dat je merkt dat Hij je heeft gezien en dat Hij antwoordt of handelt. Op die belofte

mogen we een beroep doen (1). Ook wanneer door ons eigen toedoen of dat van anderen onze naam

en waardigheid zijn aangetast. Of wanneer we niet meer zien wie we voor Hem zijn.

Petrus had gefaald in zijn liefde voor Jezus. Tot driemaal toe had hij Hem verloochend - het ergste dat

hij zich zou hebben kunnen voorstellen, ooit te zullen doen. Maar dan komt Jezus. Hij aarzelt niet om

Petrus te plaatsen tegenover zijn schaamte, zijn zelfverwijt en wanhoop aan zichzelf.

De weg naar ons hart

Met zijn liefdevolle vragen raakt Hij diep Petrus’ hart aan en ontdekt hem aan wat daarin wezenlijk

leeft. Dat zijn zelfverwijt eruit voortkomt, dat hij eigenlijk zo intens van Jezus houdt. En... Jezus herstelt

Petrus (*). Zodat die kan zeggen: U hebt mijn hoorn verhoogd! - Wat zeg ik daar?

Ja, dat is de boodschap van de eenhoorn uit Psalm 92:  ... U hebt mijn hoorn verhoogd als van een

eenhoorn (2), dat witte paard met die hoorn op z’n kop, dat zo fier rondstapt in mytische voorstellingen.

Zijn houding demonstreert de uitwerking van herstel door Jezus in je waardigheid en van zijn

bevestiging in wie je voor Hem bent.

Om dat te bewerken, is Hij gestorven (3). En nu weet Hij ook de weg naar ons hart te vinden, zoals bij

Petrus. Naar dat hart van ons, dat voor Hem wil leven en dat úit Hem wil leven, uit wie Jezus is en wat

Hij heeft gedaan. Het schreeuwt om herstel. En Hij geeft het. Soms zomaar, plotseling.

Bevestiging

Je schaamtegevoelens worden omgekeerd in een nog sterkere liefde. Terwijl de aanvallen en

aanklachten van de boze en de afwijzing door mensen hun kracht verliezen (4).

Hoe God dit doet, kun je niet altijd uitleggen. Maar Hij geeft vorm aan de vervulling van het verlangen

om er voor Hem te zijn, en herstelt je in je persoonlijkheid. Want úit Hem en dóór Hem en tót Hem zijn

alle dingen (5).

En als bevestiging van dat herstel vervult Hij je opnieuw met zijn Geest: Ik ben met verse olie overgoten,

zegt de Psalm in vervolg op die woorden over die eenhoorn (2). Zo gaat alleen God met ons om!

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 91:14-15.

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept

hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; ... Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.



(*) Lees: Johannes 21:15-17.

(2) Psalm 92:11.

... U hebt mijn hoorn verhoogd als van een woudos (‘eenhoorn’ in de Staten Vertaling - AvdS), ik ben met

verse olie overgoten.

(3) Jesaja 53:4.

... onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; ...

(4) Psalm 34:5-6.

Ik zocht de HEER en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem

en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.

(5) Romeinen 11:36.

... uit Hem en door Hem en tot Hem (= voor Hem - AvdS) zijn alle dingen.
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